
   

juli & augustus 2021 Dubbel

Zomaar in het voorbijgaan gezien: De versie-
ring van één vak in een vakwerkhuis. In het 
Sauerland e.o. doen ze dat uitbundig! De hele 
gevel zat er vol mee. Nee, het is geen vitrage 
met een leuk bloemmotiefje, maar zo te zien 
een slimme look-alike; een trompe-l’oeil, die je 
zand in de ogen strooit waar je bij bent. Crea-
tief, een staaltje fijn textiel, maar dan in cement 
en stuc herschapen.

Het leek me een mooi plaatje voor dit zomerse dubbelnummer. Er komt hopelijk een 
bloemrijke periode aan. Recreatief, om zonder trompe-l’oeils gedane zaken te verwerken .                            
Goede vakantie!
Wim Wattel

Gesprekskring autobiografisch 
bijbellezen in vier bijeenkomsten
September tot december 2021

Voor het geval we weer “normaal” met elkaar om kun-
nen gaan, is er alvast een gesprekskring in de maak. 
Over bijbelverhalen die je op jezelf kunt betrekken als 
een leidraad en een spiegel. In welk verhaal herken ik 
mijzelf? En hoe kan het verhaal mij een dieper inzicht 
bieden?
 
In het boekje “Mijn held en ik” lezen elf vrijzinnige pre-
dikanten een bijbels verhaal door een autobiografische 
bril. De bijbelse held wordt met de eigen levenserva-
ringen verbonden. Het resulteert in mooie en indrin-
gende verhalen over verraad of angst, over ontluikende 
liefde of verwondering. Simson en Lea komen in beeld, 
Ezechiël en Johannes de Doper. Maar ook verrassende 

personages als de jonge vrouw uit Hooglied, de stadssecretaris van Efeze én de antiheld Judas 
blijken een voorbeeldfiguur.
Autobiografisch bijbellezen betrekt de bijbelse levensverhalen op de eigen levensloop. Deze 
verfrissende manier van bijbellezen leidt tot meer bijbel- én zelfinzicht: het plaatst je leven in 
een kader, je leert jezelf beter begrijpen, en ontdekt nieuwe kanten in het bijbelse verhaal.
In vier middagen of avonden (naar keuze) bespreken wij vier verhalen uit dit boekje. Mochten 
andere verhalen je meer aanspreken, dan kan daar aandacht aan worden gegeven in een 
vervolg. 
Plaats is de bestuurskamer van de Koorkerk. Deelnemersaantal is beperkt tot tien, zowel in de 
middag als in de avond. 
Data zijn maandag 13 september, dinsdag 5 oktober, dinsdag 8 november en dinsdag 14 
december
Graag opgeven bij Joep de Valk, j.devalk@telfort.nl of 06-53391524. Aanschaf van “Mijn held 
en ik” is noodzakelijk: Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen. Redactie Bert Dicou en 
Koen Holtzapffel. Skandalon, 2020. Prijs 16.95. ISBN  978 90 830419 33.
Joep de Valk

Expositie
Wie onlangs de Koorkerk heeft 
bezocht heeft het al gezien en wie 
de dienst online zag kan het niet 
ontgaan zijn. 
De expositie van kunstenaar Rem 
van den Bosch is in de kerk geïn-
stalleerd.
Vorig jaar werd de expositie al 
aangekondigd. Toen ging het 
feest helaas niet door. Deze zomer 
kunnen we genieten van Zeeuws 
Meisje, broederschap.

Zoveel als mogelijk is zijn Rem of 
één van zijn medewerkers tijdens 
de openingstijden aanwezig om 
met de bezoekers in gesprek te 
gaan over de expositie en de ach-
terliggende doelstelling(en). De 
expositie loopt tot eind augustus.
Naast de expositie is er de boe-
kenmarkt. Tot nu toe versterken 
beide evenementen elkaar. Onder 
andere gezien het aantal bezoe-
kers.  
Henk Soepenberg

Niederdieten, Siegerland, Duitsland
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Bij de diensten

Zondag 11 juli 2021, ds. Wim Jansen 
Thema: Woorden, woorden, woorden…
Wat woorden allemaal kunnen aanrichten! Zeker, woorden kunnen troosten, bevrijden 
zelfs, liefkozen. Maar ze kunnen ook blijvende schade veroorzaken. Het is dus zaak zorg-
vuldig om te gaan met woorden. Ze af te wegen, soms in te slikken. Laten uw woorden 
weinige zijn, zegt Prediker. Pfff, dat komt binnen voor iemand die van woorden zijn 
werk heeft gemaakt! De andere kant gaat over de vraag hoe we zelf woorden interpre-
teren. Let niet op alle woorden die men spreekt, zegt diezelfde Prediker. Til er niet te 
zwaar aan. Ook belangrijk voor onze Koorkerkgemeenschap – waar immers het afgelo-
pen jaar veel pijnlijks is gezegd en geschreven. Misschien vinden we genezing in de 
stilte? Met dat prachtige gedichtje van Felix Timmermans: 
De kern van alle dingen 
is stil en eindeloos…
Ds. Wim Jansen, Veere

Zondag 18 juli 2021, Ds. Tom Rijken uit Oosterhout
Na een halfjaar in uw Koorkerkgemeenschap onderweg te zijn geweest als mediator, wil 
ik het op zondag 18 juli in de dienst met u hebben over het prachtige thema van  “De 
keuze”.  
In het boek dat ik dit voorjaar gelezen heb van Edith Eger (De Keuze – Leven in vrijheid) 
komt dit onderwerp aan de orde. Ieder mens heeft ten allen tijde een keuze, hoe mini-
maal de keuze ook kan zijn, een keuze heb je. Ik zal daar de Bijbeltekst uit Deuterono-
mium 30 vers 11 - 20 voor gebruiken. Hier stelt Mozes het volk voor de keuze voordat zij 
het beloofde land Kanaän binnentrekken. Veertig jaar heeft men rond gezworven in de 
woestijn, en nu is er een keuze voor een nieuw begin, een nieuw perspectief. Voor ons 
allen geldt dit in het leven, dat er altijd een keuze is tot een nieuw begin. 
Ds. Tom Rijken

Zondag 25 juli 2021, ds. Marga Haas
In deze dienst lezen we een deel van de zogenaamde Bergrede: Mattheüs 6:24-34. ‘Maak 
je geen zorgen’, drukt Jezus ons daar op het hart. Het zal je gezegd worden, als je in span-
ning zit over onderzoeken. Of als een reorganisatie of ontslag je boven het hoofd hangt. 
Misschien moet ik ervan uitgaan dat hij dat niet bagatelliserend bedoeld heeft. Maar wat 
bedoelt Jezus dán met ‘je geen zorgen maken’?
Marga Haas

Zondag 1 augustus, ds. Annemike van der Meiden 
Thema: heiligheid en heiliging
Op zondagmorgen 1 augustus wil ik stilstaan bij de be-
grippen ‘heiligheid en heiliging’. De aanleiding is het 
laatste boek dat mijn vader, Anne van der Meiden (1929-
2021) schreef in 2017: ‘Omzien aan de scheiding’. Het gaat 
over heiligen uit zijn jeugd in de stad Enschede waar hij 
opgroeide. Gewone mensen die het goede deden, soms 
tegen de stroom van de tijdgeest in. In het voorwoord 
schreef hij: ‘Over mijn leeftijd zijn geen interessante de-
tails te melden. Misschien alleen dat ik veertien dagen 
voor Anne Frank ben geboren en een maand of drie voor de grootste beurskrach aller 
tijden. Dus lang geleden. Ik zocht een soort Leitmotiv voor de beschrijving van mijn lev-
enstijd en dat vond ik in dat merkwaardige begrip ‘heilig, maar dan niet in strikt religieuze 
betekenis.’ 
Over dat ‘heilige’ meer op zondag 1 augustus. En het boek neem ik mee om uit te delen. 
Annemike van der Meiden

Kerkdiensten
4 juli 2021
Ds. Hans le Grand

11 juli2021
Ds. Wim Jansen

18 juli 2021
Ds. Tom Rijken

25 juli 2021
Ds. Marga Haas

1 augustus 2021
Ds. Annemike van der 
Meiden

8 augustus 2021
Ds. André Meiresonne

15 augustus 2021
Ds. Ivo de Jong

22 augustus 2021
Ds. Foekje Dijk

29 augustus 2021
Ds. Monique van Zoest

5 september 2021
Ds. Aries van Meeteren

12 september 2021
Pastor Wim van Goch

19 september 2021
Ds. Hans Noordeman

26 september 2021
Ds. Alain Verheij
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Bij de diensten

Zondag 15 augustus 2021, ds. Ivo de Jong
15 augustus mag ik weer naar de Koorkerk. Verheug ik me altijd weer op! Net een 
nieuw lied gemaakt met Andries van Rossem: “God als Wever”. Swingende melodie, 
sterke tekst (vind ik zelf ), moet er nog verder over nadenken. Maar daar heb ik de va-
kantietijd voor. Het zal gaan over patronen, ritmes en  algoritmes en hoe God daarin 
verweven is...? 
Ivo de Jong

Via de smartphone meedoen met de collecte
De Koorkerk gebruikt sinds juni Givt. Dat be-
tekent dat je met de Givt-app via je smart-
phone mee kan doen aan de collecte, wan-
neer je maar wilt. Of je nu in de kerkzaal zit 
of vanaf huis de dienst meebeleeft. Je down-
loadt de app, registreert je eenmalig en je 
bent klaar om met Givt mee te doen aan de 
collecte.
Op het moment van geven bepaal je de 
hoogte van je gift/giften. Je bent dus niet 

beperkt door wat je aan kleingeld hebt of het 
aantal collectebonnen dat je beschikbaar hebt. Verder heb je met een druk op de 
knop een overzicht van al je gedane giften in je mailbox, makkelijk voor het opvoeren 
van je giften bij de belastingaangifte. Ook kun je vanuit de Givt-app al zo’n 150 andere 
goede doelen steunen.
En ook niet onbelangrijk, je bent voor de ontvangende partij als gever anoniem.
Hoe werkt het?
Download de Givt-app (gratis) en registreer je en je bent klaar voor gebruik! http://
www.givtapp.net/download 
Wanneer je de app gaat gebruiken om te geven:
1. Open de app
2. Je komt direct in het geefscherm. Hier geef je aan wat je wilt geven. Zijn er meer-
dere collectes? Klik op +collecte toevoegen en geef aan wat je voor de tweede col-
lecte wilt geven
3. Kies hoe je wilt geven (dat kan op 4 manieren)
– Geven via de collectezak: beweeg je telefoon langs de collectezak en je kunt je te-
lefoon weer opbergen
– QR code (op de liturgie): er opent een camerascherm, scan de QR-code en je kunt je 
telefoon weer opbergen
– Lijst: kies Koorkerk Middelburg, klik op de naam van de kerk en je kunt je telefoon 
weer opbergen
– Locatie: kies voor geven op locatie en bevestig dat je aanwezig ben in de locatie die 
op je scherm verschijnt, en je kunt je telefoon weer opbergen.
Voor meer informatie zie https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/

Zondag 22 augustus 
2021, ds. Foekje Dijk
Thema: ‘Wat zing ik nou…?’ 
Over de onvermijdelijkheid 
van grote vragen: wat wordt 
er van de individuele mens 
verwacht in de onzekerheid 
van de tijd. Hoe kunnen we 
ons teweer stellen tegen-
over een samenleving die 
met name door de media 
geregeerd wordt, en niet 
alleen onzeker maakt, maar 
velen ook kwaad. Valt er nog 
troost te putten uit eeuwen-
oude liederen?

Foekje Dijk

Afbeelding ‘de Wever’ 
bijdrage Ivo de Jong
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Boekenmarkt@koorkerk.nl

De boekenmarkt heeft dit jaar - ook tot onze eigen verrassing - een vliegende start 
gekregen. De Abdijkerken gingen namelijk rond 7 juni jl. weer open voor publiek, 
terwijl wij zelf nog volop bezig waren met de opbouw van het geheel en met het sor-
teren en rubriceren van boeken. Om de in mooie boeken geïnteresseerde bezoekers 
niet teleur te stellen, is een geldkistje neergezet met de mededeling dat alle boeken 
€ 2,00 per stuk kosten. Dat bleek een goede zet. 
De boekenmarkt valt dit jaar bovendien samen met de commerciële verkoopten-
toonstelling van de fotograaf Rem van den Bosch. Beide activiteiten versterken elkaar 
en zorgen voor veel doordeweekse reuring in de kerk. Ook dat kunnen we goed ge-
bruiken.

Vanaf maandag 21 juni jl. is het boekenmarktteam van maandag tot en met vrijdag 
van 10.30 tot 17.00 uur aanwezig. We overwegen zelfs om, vanwege de fototentoon-
stelling, ook op zaterdag aanwezig te zijn. Het enthousiasme onder de vrijwilligers 
is groot en men heeft vaak mooie en onverwachte ideeën. Zo was het aanvankelijk 
beslist de bedoeling om de boekenkasten van gordijnen te voorzien. Maar een altijd 
zéér actief en oplossingsgericht gemeentelid verraste ons met het voorstel om vooral 
géén gordijnen aan te schaffen. Integendeel, zo gaf hij aan, júist al die boeken geven 
een fraaie huiskamersfeer aan onze kerk. De Koorkerk: daar waar het bruist van acti-
viteiten …
Dat idee hebben we voorzichtig aan vele anderen in de kerk voorgelegd en vrijwel 
iedereen die de opstelling van de boekenkasten en hun inhoud zelf heeft gezien is 
direct “om”. Dat bespaart ons heel veel geld en heel veel werk.
Wilt u zelf uw boekenkast eens duchtig onder handen nemen of kent u anderen (bij-
voorbeeld familieleden, vrienden, kennissen, collega’s, buren, klanten, leveranciers) 
die dat willen doen? Denk dan aan ons! U kunt uw boeken t/m eind juli elke maandag- 
en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur inleveren. 
Wilt u meedoen met het boekenmarktteam of eerst meer informatie? Stuur een e-
mail aan boekenmarkt@koorkerk.nl of bel 0118-769062.

Namens het boekenmarktteam,
Peter van Keulen
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Taakgroep Diaconaat
De zomerperiode betekent voor veel mensen dat de vakantietijd aanbreekt. Daar zal 
door velen, na de sociale beperkingen van de pandemie, naar uitgekeken worden.                                                               
Graag melden we u daarom het resultaat van de actie Vakantietasjes en vragen we uw 
aandacht voor kinderen die geen vakantie kunnen vieren.
De actie Vakantietasjes van enkele Middelburgse kerken verliep dit jaar voorspoedig. De 
collecte in deze kerken en de giften brachten ruim € 2500 op. Daarvan konden de vrijwilli-
gers die deze actie uitvoerden ruim 200 , naar leeftijdsgroepen gevarieerde vakantietasjes 
samenstellen. Die zijn uitgedeeld via de Voedselbank aan kinderen uit gezinnen die het 
heel krap hebben en aan kinderen
die in het AZC verblijven, waarvoor dat minimale inkomen ook geldt. De kinderen waren 
daar blij door verrast. 
Dank voor uw bijdrage en de vrijwilligers voor hun inzet.

Diaconale collectes zomerperiode
Op 4 en 11 juli vragen we u een bijdrage voor een vakantieweek voor kwetsbare kinderen.
Kindertijd behoort een onbevangen tijd te zijn. Maar is dat niet voor vluchtelingenkinde-
ren die op jonge leeftijd al veel ellende meemaken. Oorlog, geweld, vluchten, opgroeien 
in verschillende azc’s, met onzekerheid over een verblijfsperspectief en geen kans om te 
hechten. 
Om deze kinderen een onbezorgde week met mooie ervaringen en fijne contacten met 
leeftijdgenootjes te geven, organiseert Vluchtelingenwerk Nederland al meer dan 25 jaar 
met hulp 
van vele vrijwilligers succesvolle Kindervakantieweken. 
Uw bijdrage is welkom op NL60 INGB 0000 1234 88 Vluchtelingenwerk Nederland, Am-
sterdam o.v.v. Kindervakantieweken.

Ook op 18 juli gaat het opnieuw om een betere toekomst voor kinderen. Voor het meerja-
renproject De Delta voor Indonesië van de PKN classis Delta collecteren we voor de op-
vang van straatkinderen in Yogyakarta. De plaatselijke organisatie Dreamhouse zoekt 
deze straatkinderen op en biedt ze noodopvang, overgangscentra, een opvanghuis en 
scholing aan. En met preventiemaatregelen probeert Dreamhouse ervoor te zorgen dat 
kinderrechten beter nageleefd worden.
NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Delta Indonesië straatkinderen Yogya.
Tijdens de diensten op 25 juli en 23 en 29 augustus zijn de collectes bestemd voor de 
algemene diaconie. NL52 INGB 0000 2185595 VVHM Wijkkas Koorkerkgemeente o.v.v. 
algemene diaconie.

Op 1 augustus is  De Delta Indonesië weer aan bod met het project Sterke vrouwen in 
Papoea opleiden. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op om met zelfvertrouwen 
te bouwen aan kerk en samenleving door cursussen alfabetisering, diaconaal werk, infor-
matie over ziekten als aids.
Rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. Delta Indonesië 
Sterke vrouwen in Papoea.

Op  15 augustus wordt  in veel PKN-kerken zendingszondag gehouden. Meestal hebben 
we in de Koorkerk op die dag een eigen doel. Deze keer willen we daarop een uitzonde-
ring maken en de door Kerk in Actie voorgestelde aandacht voor christenen in Pakistan 
volgen.
In het islamitische Pakistan hebben christenen het niet makkelijk. Ze worden als tweede-
rangs burgers beschouwd, gediscrimineerd en nogal snel vanwege hun religieuze uiting 
vervolgd.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die door middel van trainingen deelnemers meer 
over de Bijbelse bedoelingen leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt 
houden in de maatschappij. Jaarlijks volgen ruim zes duizend mensen, waaronder veel 
jongeren, deze trainingen.
NL 89 ABNA 0457 4r7 457 Kerk in Actie Utrecht o.v.v. christenen in Pakistan.
Hartelijk dank voor uw bijdragen. Een ontspannen zomer en mogelijk vakantie gewenst.
  
Namens de Taakgroep Diaconaat, 
Jan Janse
email: janjansezeeland@gmail.com
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Brandend 
verlangen
om op te gaan in God/Liefde 

mystiek van alledag

Brandend 
verlangen

10 juli - Boekpresentatie Brandend verlangen van Wim Jansen in de 
Koorkerk

Zaterdagmiddag 10 juli a.s. vindt, om 15.00 uur in 
de Koorkerk, de presentatie plaats van het nieu-
we boek van ds. Wim Jansen: BRANDEND VER-
LANGEN – om op te gaan in God/Liefde. Mystiek 
van alledag. 
Een boek waarin hij verbinding legt tussen tal-
loze alledaagse, soms banale situaties en het 
goddelijke/de Liefde. 
Inloop vanaf 14.30 uur. 
Met impressies over het boek door o.a. Marga 
Haas, Carla van de Merbel, uitgever Rinus van  
Warven en Greco Idema, hoofdredacteur van 
Volzin. Natuurlijk komt ook de auteur zelf aan het 
woord en het geheel wordt opgeluisterd met gi-
taarmuziek van zijn zonen Emiel en Hans.
Tegelijk vindt de presentatie plaats van een 

‘liefdesgedichtenboekje’ dat Wim Jansen samen met zijn vrouw Eliane heeft geschre-
ven: KIJK EENS LIEF – lovestory in poëzie. Wie het eerste boek aanschaft krijgt het 
tweede cadeau! Met een feestelijk drankje en hapje, hopelijk buiten.   

Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen

Het bestuur van de Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen heeft de besliss-
ing genomen om vanaf september 2021 elke maand weer een lezing te organiseren.
Elke 4e dinsdag van de maand starten we met een lunch om 12 uur en daarna volgt 
de lezing om 13.00 uur.
We komen bij elkaar bij Hof van Buren / Café Willem.
We houden ons bij de lunch en lezing aan de richtlijnen die in verband met Corona 
door de overheid vastgesteld zijn.
Op dit moment is het bestuur nog druk bezig met het vaststellen van het programma 
en het uitnodigen van sprekers.
In de Vierpas van september zal het programma vermeld worden.
De 1e lezing zal plaatsvinden op dinsdag 28 september a.s.
Als het programma bekend is zal dit aan de leden van de Gesprekskring gemaild/
toegestuurd worden.
Mocht u verder vragen hebben over de Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen dan 
kunt u deze stellen aan de secretaris.

José  Viveen,
secretaris Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinnig Gelovigen
0118-593312 / 0641764221
jviveen@zeelandnet.nl
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Meditatief Moment in de Koorkerk
Van 24 juni tot en met 26 augustus 2021 is er elke donderdagmiddag van 13.00 tot 13.30 
uur een Meditatief Moment in de Koorkerk. De voorgangers zijn afkomstig van de deelne-
mende kerken. Als uitgangspunt wordt door de voorgangers een inspirerend persoon ge-
kozen. Muziek is hierbij een integraal onderdeel. Een en ander duurt maximaal een half 
uur.

Lange Jan Project -  Miniconcerten in de Koorkerk 
T/m 24 oktober 2021 op donderdagmiddag van 15.00 tot 
15.30 uur.

Het programma voor juli en augustus 2021:

DATUM 

1 juli

8 juli

15 juli 

22 juli

29 juli

5 augustus

12 augustus

19 augustus

26 augustus

MEDEWERKERS:

Janneke Verspagen, dwarsfluit en Nina den Hollander, harp

Geen concert

Voorlopig geen concert, evt. invaller

Kees en Leonore van der Steenhoven, orgel en klarinet

Amber Mertens, piano

Jan Wisse, orgel

Rudi en Lise de Munck, orgel en dwarsfluit

Gerda Schraven, sopraan en Edu de Goffau, piano

Jan Sjoerd van der Vaart, orgel

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspire-
rende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van de maand september 2021 verschijnt op 29 augustus 2021. 
Kopij dient uiterlijk 20 augustus 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redac-
teur Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of 
bijlage. 

Planning Vierpas ‘seizoen’ 2021/2022

editie			   kopij uiterlijk		  verschijningsdatum
September 2021		  20-8-2021		  29-8-2021
Oktober 2021		  17-9-2021		  26-9-2021
November 2021		  22-10-2021		  31-10-2021
December 2021		  19-11-2021		  28-11-2021
Januari 2022		  24-12-2021		  2-1-2022
Februari 2022		  21-1-2022		  30-1-2022
Maart 2022		  18-2-2022		  27-2-2022
April 2022		  18-3-2022		  27-3-2022
Mei 2022		  22-4-2022		  1-5-2022
Juni 2022		  20-5-2022		  29-5-2022
Juli/augustus 2022	 17-6-2022		  26-6-2022



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06-48640747
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Wat leuk om een stukje te mogen 
schrijven voor de Vierpas. Dat zet je 
wel aan het denken. Als eerste ko-
men natuurlijk de direct geliefden 
bij mij op: mijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen, broer en zus. En dan 
zijn er de sporten en hobby’s die ik 
erg leuk vind zoals zeilen, zwemmen, 
tennis, tuinieren,  filosofie en wande-
len terwijl ik naar één of ander boek 
luister. Maar daar wil ik het allemaal 
niet over hebben. Waar dan wel over. 
Over twee onderwerpen. Het eerste is “verwondering” (een beetje filosofisch) en het twee-
de is mijn Opa.
Verwondering begint bij mij bij de wetenschap “natuurkunde”. Dat heb ik indertijd in Delft 
gestudeerd. Natuurkunde verklaart en voorspelt heel nauwkeurig niet alleen gebeurtenis-
sen in de alledaagse wereld maar ook gebeurtenissen op zeer kleine schaal (subatomair) 
en op astronomische schaal ver buiten alle normale menselijke waarneming om. Dat roept 
bij mij grote verwondering op. Hoe is het mogelijk dat wij, nietige mensen in een immens 
groots heelal, in staat zijn een dergelijk wetenschappelijk bouwwerk te construeren. Maar 
dan is er ook die vraag of er binnen die “machtige” wetenschap een plek is voor God? Die is 
in de natuurkunde nooit gevonden en zal waarschijnlijk daar ook nooit gevonden worden! 
Is dat dan het hele verhaal? Volgens mij niet. Als we God zoeken moeten we niet zoeken in 
de wereld van de natuurkunde maar in de harten van mensen, in de zetel van barmhartig-
heid, liefde en vergeving. En vanuit hun hart kunnen mensen ongelooflijke zaken tot stand 
brengen. Dat is ook reden voor verwondering en respect.
En dat brengt mij bij mijn Opa aan moeders kant, Ds. T.O.M.A Hylkema. Hij was een doops-
gezind predikant die leefde van 1888 tot 1962. Een sociaal bewogen man die praktisch klaar 
stond voor zijn medemens in moeilijke tijden van armoede en oorlog. Hij begon als domi-
nee in het toentertijd zeer arme Giethoorn. Daar is nog een weg naar hem vernoemd die 
leidt naar de Doopsgezinde kerk aan het Binnenpad. Naast alle dingen die hij heeft gedaan 
voor de samenleving heeft hij ook een lied nagelaten dat ik in mijn hart draag. Het lied van 
“Samen Een”. Een lied van hoop en vertrouwen dat ik vaak zing als ik wandel of stofzuig! Het 
bestaat uit drie coupletten. 

Het eerste luidt: 
Daar ruist door alle tijden,

Een lied dat komt dat groeit,
Dat ieder moet belijden,

Voor eens het goede bloeit,
’t Is kinderen van één vader,

dat zingt door het donker heen,
Van ’t wandelen tegader,
Als broeders samen één. 

Wat zou het mooi zijn om dat lied in de Koorkerk te zingen! Wij zijn er ook best aan toe. 
En dan de pen. Die geef ik door aan Nic en Els v.d. Noll.

Tjeerd Kuiper


